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MENEER VRIJDAG

De officiéle naam van deze Egyptische boot is
Alhadj Djumaa. Alhadj betekent de oude wijze man
die op pelgrimstocht is geweest, Djumaa betekent
vrijdag. Samengevat Meneer Vrijdag. De boot is
11m80 lang en 3m80 breed en vertrok op 25 juli
2013 vanuit Egypte in de richting van Lampedusa.
Een dag later werd de boot opgepikt door de
Italiaanse kustwacht, met 282 passagiers aan

boord, 217 Eritreers en 65 ElhiopiErs.

De boot is in beslag genomen door de Italiaanse
autoriteiten en door dezelfde autoriteiten
geschonken aan de rederij. Toch zou de
oorspronkelijk eigenaar zijn of haar boot nog
kunnen opeisen. De huidige bemanning zoekt via
WhatsApp naar de oorspronkelijke passagiers en
kapitein, waarkij ze foto's van de boot delen in de
WhatsApp groepen en verzoeken om door te

sturen.

Bijzonderheden:

Aan boord van de Meneer Vrijdag lag tussen de
kledingstukken, reddingsvesten en clievaten een
gitaarboek. Uit dit boek ‘Methode Moderne de
Guitare - par Joseph Ichkhanian’ zal onze
huisgitarist - of eigenlijk bootgitarist - soms een
liedje ten gehore brengen tijdens een rondvaart of
overtocht. Op de achterzijde van de boot staat
geschre\ren: weg van de veiligheid, weg van de
vrede. In Egypte worden soortgelijke boten steeds
minder gebruikt voor de visserij en vinden een

tweede leven als partyschepen.



