Nieuw INLIA-project: gastlessen over asielzoekers

De oogst van een dialoog in de klas

“Ik wil je laten weten dat je er niet alleen voor staat” en “Wat jij nu meemaakt, is niet oké. Ik hoop heel erg dat je ergens fijn terecht komt.” Boodschappen op kaarten van scholieren aan gasten in de INLIA-opvang. Een project van INLIA-medewerkster Margreet.

[bookmark: _GoBack]Margreet is aangenomen om jongeren te betrekken bij asielzoekers en vluchtelingen. INLIA-directeur John van Tilborg vindt dat belangrijk: “Zij zijn onze toekomst, ook kerkelijk. We mogen betekenis geven aan het leven niet overlaten aan TikTok. We moeten ons bekommeren om jongeren, hun harten de kans geven om te groeien.” Kerken zijn daar natuurlijk mee bezig; INLIA kan vanuit haar expertise bijdragen. 

Muisstil
Margreet ontwerpt projecten en gastlessen over thema’s als: wat is een vluchteling, hoe komen ze hier, wat maken ze mee en wat doet INLIA?  De projecten zijn voor het jeugdwerk in de kerken, de gastlessen voor het onderwijs. De try-out is op een school waar ook drie leerlingen in een azc wonen. Margreet bereidt met hen voor. Ze vertellen in de les heel open over de vlucht en het leven in een azc. De verhalen maken enorm indruk. Muisstil is het. 

Vragen, luisteren, niet overtuigen
De tweede les is een dialoog. Margreet: “Daarin staat naar elkaar luisteren centraal, niet elkaar overtuigen. Juist niet. We mógen verschillende meningen hebben. Dat is óók belangrijk om te waarderen.” Als uitlatingen over de schreef gaan, grijpt ze wel in met: ‘wat je nu zegt, kan niet’. “Ik vraag dan gelijk: ‘maar waarom vind je dat?’ Vaak zitten er persoonlijke dingen onder. Zoals angst voor het onbekende of zelf buiten een groep staan.”

‘Nederland is vol’
In deze les zit ook de stelling: Nederland is vol, de grenzen moeten dicht. Een leerling vond ‘ze mogen wel komen, maar ze moeten zich aanpassen’. Omdat hij zich hier thuis wil voelen. Margreet vroeg of mensen uit Syrië zich misschien ook thuis willen voelen. De klas bedacht van wel en dat een Syrische supermarkt zou helpen. Dat schuurde dan wel een beetje met wat zij zelf vertrouwd vinden, maar dat was niet erg.

Oogst
Jongeren die willen, kunnen na afloop een kaartje schrijven aan gasten van INLIA. Er zijn 3 thema’s: licht, kracht en respect. Tweederde van de leerlingen doet dat. En schrijft lieve dingen op. Een mooie oogst.
