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Lieve vrienden en vriendinnen,

Pasen is het moment dat we gedenken dat Jezus voor onze zonden is gestorven en is opgestaan uit de dood. Als Levend Licht, het duister overwinnend. We staan hierbij stil en vieren terecht feest. Ook nu oorlog en geweld toenemen, de internationale rechtsorde ernstig wankelt en er dagelijks zoveel leed heerst in de wereld. Ook nu, juist nu, is Pasen een feest van uitzicht ondanks het diepdonkere van oorlog en dreiging.

Juist nu staan we stil bij Pasen en vieren we de Wederopstanding. Dit is het verbond waardoor we vertrouwen mogen hebben in een nieuw bestaan. Als volgelingen van Jezus moeten we daar naar handelen, blijkt uit de bijbel. De discipelen hebben ons dat voorgeleefd. 

Zij verkondigden geloof, hoop en liefde en verspreidden het Licht dat Jezus ons biedt. Zij handelden naar de opdracht van Jezus. Op onze beurt kunnen wij, mogen wij, niet alleen maar stilstaan bij wat we mogen vieren, maar ook bij de boodschap die we mogen uitdragen en de opdracht die we mogen vervullen. 

Kijk naar wat Jezus ons heeft gezegd. Aan Hem is gevraagd ‘wanneer doen we het goed?’. Zijn antwoord is glashelder: wanneer je de hongerige voedt, de dorstige drinken geeft, de vreemdeling opneemt, de naakte kleedt, de zieke en de gevangene bezoekt. Want “Wat je aan een van mijn minste broeders of zusters hebt gedaan, heb je Mij gedaan.” (Mattheus 25).

Ook het verhaal van de Barmhartige Samaritaan is duidelijk: wij mogen niet voorbij lopen, niet vanaf de zijlijn werkeloos blijven toekijken of zelfs ons hoofd afwenden. Wij moeten iets doen. Wij moeten staan voor gerechtigheid en barmhartigheid, wij moeten daarnaar handelen. In termen van nu: recht doen aan anderen, omzien naar elkaar. 

In de afgelopen maanden heb ik mogen zien dat heel veel mensen zich hebben ingezet om gerechtigheid en barmhartigheid centraal te stellen. Zich verzettend tegen nieuwe wetgeving die rechten van mensen inperkt - denk aan het recht op gezinsleven of het recht om niet te worden vervolgd en opgesloten als je niets crimineels gedaan hebt. 
 
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is in de brieven die ik u met Pasen schrijf, roep ik dit keer op om iets te doen. Ik roep ieder op om het voorbeeld te volgen[footnoteRef:1] van allen die zich hebben verzet tegen de nieuwe asielwetten en tegen de strafbaarstelling van onrechtmatig verblijf, die mensen schuldig verklaart omdat ze er zijn en niet om wat ze doen.  [1:  U kunt dat doen door bijvoorbeeld een kaart te sturen via de site van INLIA of via Amnesty International. ] 


Wees rechtvaardig en doe barmhartig. Daarin zit het Licht dat ons beloofd is.
Ik wens u een gezegend Pasen,

John W R van Tilborg
