“Het doet mensen goed om stil te staan bij wat mooi en waardevol is”

Veel vluchtelingen kampen met psychische problematiek door traumatische ervaringen in hun landen van herkomst en tijdens de vlucht. In het INLIA Gasthuis Groningen werken ze sinds januari met de METS-methode om getraumatiseerde gasten te helpen.

Orthopedagoge Sandra van der Stege werkt als maatschappelijk werker bij INLIA. Ze leerde 3,5 jaar geleden met de methode werken om hulp te verlenen op Lesbos. De Method for Empowerment of Trauma Survivors helpt getraumatiseerde mensen hun (veer-)kracht en identiteit te herontdekken. In een groep bespreken ze vragen als: wie ben je, welke talenten heb je, wat vind je belangrijk en hoe ben je in het contact met anderen? 
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Tijd
De mensen in het Gasthuis verkeren in een grotendeels onmachtige positie. Benoemen wat hen op de been houdt, wat hun morele overtuigingen zijn en waar ze goed in zijn, sterkt hen. Sandra: “Mensen waren niet zo gewend om zulke persoonlijke dingen met elkaar te delen. Dat had tijd nodig. Maar de deelnemers kwamen wel los.” 

Religie en spiritualiteit worden vaak genoemd als bron van kracht. Net als hoop, humor, doorzettingsvermogen en een goede ouder willen zijn. En: dankbaarheid. Sandra: “Ja, het doet de cursisten goed om te bedenken waarvoor ze die dag dankbaar zijn, en om stil te staan bij wat mooi en waardevol is.”

Kapper
De groep was heel bescheiden. Dus toen Sandra een lijst met positieve eigenschappen uitdeelde waar mensen er drie van moesten aankruisen die voor hen golden, kwam dat schoorvoetend op gang. “Maar ze moedigden elkaar aan. Iemand kruiste creativiteit aan; hij was kapper. ‘Geweldig, ga andere gasten hier kappen!’, zei de groep. Dan zie je iemand opbloeien.” 
Binnenkort begint de tweede groep.  

