Laatste wens: Van Goghmuseum bezoeken

Hij leidde een bewogen leven, van Azerbeidjan via Moskou, Londen en Amsterdam naar Groningen, maar dat leven loopt nu op zijn einde. Arif heeft COPD en is in de laatste fase. In het INLIA Gasthuis Groningen vragen ze dan of je een laatste wens hebt. Ja: het Van Goghmuseum bezoeken. INLIA-medewerkers Astrid en Henriët gingen er met hem heen.

Arif is geboren ten tijde van de Sovjet-Unie. Een Azerbeidzjaans paspoort heeft hij daarom niet. Dat heeft hem er niet van weerhouden wat van de wereld te zien. Het weerhield hem wel van een verblijfsvergunning hier. Hij leefde op straat. Het heeft zijn humeur niet aangetast. “Hello, my beautiful princess”, klinkt het zwierig als hij verpleegkundige Astrid begroet. 

Arif wilde eigenlijk graag naar twee musea en overnachten in het Vondelpark. Medisch onverantwoord, oordeelde Astrid. Maar twee musea: prima. Een leuk uitje, ook voor de ‘Inlianen’ zelf natuurlijk. Al moesten Astrid en Henriët Arif er wel van overtuigen dat het echt prima was dat zij hem zouden begeleiden. Hij voelde zich bezwaard en houdt ervan alles zelf te doen.

Zo haalt hij zelf groenten zelf op de markt en kookt hij zelf. Supervermoeiend, maar: geen maaltijdservice voor hem. Wel neemt hij soms eten aan van twee dames die regelmatig wat extra koken. Weigeren zou onbeleefd zijn. De markante kunstliefhebber houdt ook van boeken. In het Gasthuis heeft hij een kleine bibliotheek aangelegd, met onder andere Russische boeken. Er zijn meer gasten die Russisch spreken.

Voor de trip naar Amsterdam kleedt hij zich in een smetteloos wit shirt, een keurige broek en zwarte lakschoenen. Het is niet elke dag dat je het werk van een groot kunstenaar bekijkt. Hij geniet. Al is hij al na een poosje doodmoe, hij houdt het toch nog twee uur vol. Met rookpauze, want Arif is een verstokte roker. 

Op het eind toont zijn gevoel voor humor zich andermaal onverslagen. Hij koopt een poster. Niet de zonnebloemen, niet de sterrenhemel, ook niet de slaapkamer, nee: Arif koopt “Kop van een skelet met brandende sigaret”.


