
De nieuwe Asielnoodmaatregelenwet criminaliseert 
mensen zonder papieren én wil degenen strafbaar stellen 
die hen opvangen. Hierdoor worden kwetsbare mensen 
aan hun lot overgelaten: ze durven minder snel medische 
hulp te zoeken, durven hun kinderen minder snel naar 
school te laten gaan en verdwijnen onder de radar. De 
strafbaarstelling zou een aantasting van mensenrechten 
zijn en treft de meest kwetsbare mensen. 
 
Dit beleid is stigmatiserend en symbolisch. Het draagt niet 
bij aan een oplossing.

Wij zijn artsen, verpleegkundigen, 
dominees, maatschappelijk 
werkers, belangenbehartigers 
en (mensenrechten)juristen. Wij 
zijn tegen uitsluiting, onzekerheid 
en onrecht en staan pal voor 
medemenselijkheid en zorg voor 
elkaar. Deze wet druist daar recht 
tegen in.

STEM
DE ASIELWET! 

TEGEN

IEMANDS BESTAAN STRAFBAAR 
STELLEN, MENSELIJKHEID 

STRAFBAAR STELLEN  

KAMERLEDEN, JULLIE KUNNEN 
NÚ HET VERSCHIL MAKEN


