INLIA

Charter van Groningen Coordinatie

“De situatie van vluchtelingen en asielzoekers in Europa is verontrustend. Er is een algemene
tendens bij de Europese regeringen om grenzen te sluiten en de binnenkomst van
vliuchtelingen en asielzoekers een halt toe te roepen.” Zo begint het Charter van Groningen,
1988. In dat jaar tekende een groot aantal kerkelijke gemeenschappen, verspreid over Europa,
de verbondstekst het Charter van Groningen. Van Genéve via Berlijn en Manchester tot Zuid-
Afrika verbonden geloofsgemeenschappen zich aan de uitgangspunten van het Charter.

Deze gemeenschappen kozen daarmee partij. Ze kozen en kiezen partij voor viuchtelingen en
asielzoekers in nood. De afgelopen ruim 30 jaar heeft dit Charter betekenis gehad in het leven
van veel mensen. Ontheemden, afgewezen vluchtelingen, staatlozen, mensen zonder identiteit,
mensen die ten onrechte bedreigd werden met uitzetting naar uiterst gevaarlijke
omstandigheden, mensen die op straat stonden zonder eten, soms ernstig ziek, mensen
zonder toekomst. Mensen die nergens anders terecht konden. Vreemdelingen in onze poorten,
die we zoveel als mogelijk hebben geholpen. Door handen ineen te slaan, handen uit te steken,
elkaar te steunen en te bemoedigen.

Sinds de Tweede Wereldoorlog waren er nog nooit zoveel mensen op de vilucht als nu. En nog
steeds worden velen van hen rechten onthouden en nemen de meeste staten niet de
verantwoordelijkheid die ze zouden moeten en kunnen dragen. Het werk gaat dus verder; het is
ook na meer dan 30 jaar nog hard nodig.

Daarvoor werd INLIA opgericht. Eerst als partner van kerken. Maar tegenwoordig ook als
partner van gemeenten. Bij het inburgeren van statushouders in een kleinschalige opvang: de
TussenVoorziening. Bij het realiseren van een toekomstperspectief voor afgewezen, dakloze
asielzoekers: in Bed-Bad-Brood voorzieningen en in de pilot Landelijke Vreemdelingen
Voorziening (LVV). De bijdrage van gemeenten (voor huisvesting en leefgeld) is echter niet
voldoende: voor het effectief realiseren van een toekomstperspectief, in Nederland of een
ander land, is meer nodig. Daarom zijn collectes van kerken en bijdragen van fondsen en
particulieren onmisbaar.

Met uw bijdrage kan INLIA:

e een ongedocumenteerde asielzoeker helpen een identiteitsbewijs te krijgen (dat altijd nodig
is, zowel voor een asielstatus als voor terugkeer)

e Een asielzoeker bij terugkeer een startbijdrage meegeven voor een eigen bedrijfje

e z0 nodig een nieuwe asielaanvraag voorbereiden (waar advocaten geen tijd meer voor
hebben, nu er zoveel op rechtsbijstand is bezuinigd)

Maar ook:

ecen onverzekerbare vreemdeling de medisch noodzakelijke zorg laten krijgen die niet uit het
basispakket wordt vergoed, zoals een nieuwe bril of een behandeling bij de tandarts of de
fysiotherapeut

En ten slotte: sinds zomer 2022 organiseert INLIA samen met tientallen kerken en meer dan
1.000 vrijwilligers crisisopvang voor vele honderden dakloze asielzoekers, aan wie het COA in
het Aanmeldcentrum Ter Apel geen bed kan bieden. Ook daarvoor kunnen we extra steun
goed gebruiken.

Heel hartelijk dank!



